.I_ Mijn hart prijst hoog de Heer,
Magnificat

God, in uw Vader-Moederliefde, die ons scheppend nabij zijt,
vertrouwen wij u het leven toe van

Zuster Marie-Rosa

Maria Lambrecht
dochter van TMaurice Lambrecht en TMartha Wostyn

Reguliere Kanunnikes van de congregatie “Sint-Victor”

Zij werd geboren te Pittem op 21 februari 1931 en na een religieus leven
van 69 jaar teruggekeerd naar haar Vader op 7 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen, in dankbaarheid voor haar leven, de verrijzeniseucharistie
mee te vieren op zaterdag 13 april 2024 om 10 u 30 in de Sint-Maartenskathedraal in leper,
gevolgd door de teraardebestelling op de stedelijke begraafplaats te leper.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Zuster Marie-Rosa een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Hessel,
Diksmuidseweg 6 in leper, iedere werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Dit melden U dankbaar om haar leven in volledige dienst van God en haar medemensen:

De medezusters van de congregatie in Champagne (Frankrijk)
De medezusters van de congregatie in Arusha (Tanzanig)

tlozef Lambrecht en TLena Vankeirsbilck
TE.H. Paul Lambrecht haar broers en schoonzus

Lieven Lambrecht en Patrick Noél, Laurie en Emma
Trui Lambrecht en Didier Desmet, Ine, Lien, Alexa en Britt haar neef, nicht en achternichtjes

De families Lambrecht-Wostyn
De leden van het bestuursorgaan “VZW Roesbrugge Dames”

Met oprechte dank aan:

haar huisartsen
de directie en het personeel van het WZC Sint-Jozef in leper
allen die haar met liefdevolle zorgen hebben omringd

Rouwadres:
VZW Roesbrugge Dames, Kunstenlaan 23, 8900 leper



