
Dit melden u

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Marie-Anne Vindevogel en Johan Nys
	 Anneleen Nys en Wim Redig
		  Eden 

E.H. Philippe Vindevogel

Nicole Vindevogel en Herman Verstraete
	 Brecht Verstraete en Daphnis Claus
		  Louis en Max
	 Goedele Verstraete en Stijn Van de Walle
	      	 Miel, Leon en Vic
	 Turr Verstraete
	 Pieterjan Verstraete en Emily Robeir
	      	 Florence

Katrien Vindevogel en Herman Verstraete
	 Tine Verstraete en Timon Torreele
		  Ella     , Nora en Alice
	 Nele Verstraete en Tijs Verdonck
		  Lina, Esmée en Maurice

	 Bram Verstraete en Zoë Valcke

Delen tevens mee in dit verlies:
de families Platteeuw -Vanoverschelde en Vindevogel -Amaury

Een bijzonder woord van dank aan:

iedereen die bijdroeg tot de levensvreugde en het welzijn van Christiane,
in het bijzonder het personeel van WZC Groenhof en haar huisdokter Dr. Lamon.

Rouwadressen:
Bruggestraat 231, 8930 Menen
Bloemendale 10, 8904 Boezinge
Fazantenlaan 23, 8900 Ieper
Pottestraat 94, 8970 Poperinge

 
De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057/44 66 10

De uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Vedastuskerk in Menen op 
donderdag 6 februari 2025 om 10.30 u.  Daarna wordt Christiane naar 

haar laatste rustplaats op de begraafplaats in Menen gebracht
waar ze na lange tijd weer met Remi herenigd wordt.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Christiane t.e.m. woensdag 5 februari 2025 een laatste groet 
brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,  

elke werkdag van 15.00 u tot 18.30 u, 
op zaterdag van 15.00 u tot 17.00 u en niet op zondag. 
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

    

 

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

mevrouw Christiane Platteeuw
weduwe van de heer Remi Vindevogel († 1993)

Geboren te Menen op 17 februari 1933
Bijgestaan door haar dierbaren is zij zachtjes in de Heer ontslapen

te Menen in het WZC Groenhof op 29 januari 2025

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: “ik ben wat moe”, 
maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

		  Toon Hermans


