
Maria blijft verder leven in de harten van 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Caroline Lampaert en Stefaan Lauwers
 Evelien Lauwers en Kristof Delanote
  Juliette, Leonie
 Delfien Lauwers en David Fertin
  Nastja, Milenco, Liselle

Bart Lampaert en Ingrid Berghman

Erwin Lampaert en †Lucrèce Forrez - Gisèle Deschrevel

Ignace Lampaert en Liliane Vanlerberghe
 Pieter Lampaert en Aurélie Depuydt
  Noë, Loa, Sia
 Sophie Lampaert en Davy Moerman
  Féline, Amélie

Els Lampaert en Geert Coenen
 Jeroen Coenen en Freya Degeest
  Aureel
 Ruben Coenen

Luc Lampaert en Sabine Feryn
 Lore Lampaert en Louis Clement
    
 Tibo Lampaert en Michèle Dobbelaere
 Emma Lampaert en Antoine Vanden Eynde
 

haar broers, zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 

 Delen mee in dit verlies:

de families Simoen - Vandamme - Lemiegre en Lampaert - Vanderhaeghe

Een woord van dank aan:
de directie en het personeel van het WZC Home Vrijzicht in Elverdinge, in het bijzonder aan  
Elien en het volledige team van de afdeling Ten Boogaerde in Elverdinge.
haar huisdokter

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Maria in  
de Sint-Pieterskerk in Ieper (Rijselstraat) op dinsdag 15 juli 2025  
om 10.30 u.  Na de crematie wordt de urne van Maria in familiale 

kring bijgezet in het urnenveld op het kerkhof in Ieper.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 u.

U kunt Maria t.e.m. maandag 14 juli 2025 een laatste groet  
brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,  

elke werkdag van 15.00 u tot 18.30 u,  
op zaterdag van 15.00 tot 17.00 u en niet op zondag. 

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Rouwadres Caroline: Dikkebusseweg 100, 8900 Ieper 

 

    

 

Mevrouw Maria Simoen
weduwe van de heer Joseph Lampaert († 2020)

geboren in Poperinge op 19 mei 1933 en onverwacht van ons  
heengegaan in het WZC Home Vrijzicht in Elverdinge op 8 juli 2025,

gesterkt door de gebeden van de kerk.

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.

Plotseling ben je uit ons leven verdreven,
blijf je in onze harten leven.

†


