
Michel blijft verder leven in de harten van

Filip en Gerda Deweerdt – Waterbley
 Thijs en Gwendoline Deweerdt – Bafcop; Felix en Florence
 Bert en Sarah Deweerdt – Claeys; 

Geert en Hilde Butaye – Waterbley
 Kevin en Jolien Butaye – Demonie; Nora, Miro en Romée
 Frederick en Ilse Priem – Butaye; Guillaume, Maxime en Clément
 Sander en Emma Butaye – Dewulf; Lea, 

Dirk en Katleen Waterbley – Vermeersch
 Tom Waterbley
 Stijn en Sofie Meirlevede – Waterbley; Amélie, Elias en Liselle

Danny Waterbley

José en Annick Matthys – Waterbley
 Siel Matthys en vriend
 Joren en Simon Matthys – Schotte       zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen    

†André en †Maria Meersseman – Waterbley en familie 

†Firmin en †Jeanne Descheerder – Pattyn
†André en †Noëlla Naert – Pattyn en familie
†Laurent en †Paula Cappelle – Pattyn en familie
†Gaston en †Margriet Haspeslagh – Maesen en familie zijn zus, schoonbroers, schoonzussen,  
   neven en nichten

Delen tevens mee in dit verlies:
de families Waterbley – Vandermeersch en Pattyn – Hoorne – Haspeslagh

Een bijzonder woord van dank aan:
zijn huisdokter Olivier Rouseu, thuisverpleging Ypcura en Familiehulp
de directie en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
iedereen die Michel plezierde met een bezoekje, een telefoontje of hem genegen was

Rouwadres:
Rouwcentrum Hessel (p/a Michel Waterbley), Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper 

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Michel in de  
parochiekerk van Sint-Jan (Ieper) op vrijdag 18 juli 2025 om 10.00 u.   

Na de crematie wordt de urne van Michel in familiekring bijgezet in het  
urnenveld op het kerkhof van Sint-Jan.

U kunt de familie na de dienst condoleren.

U kunt Michel t.e.m. donderdag 17 juli 2025 een laatste groet  
brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper 

en dit telkens van 15.00 u tot 18.30 u. 

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

    

 

Met veel dankbaarheid nemen we afscheid van

Michel Waterbley
echtgenoot van Gertrude Pattyn († 10/12/2024)

geboren in Sint-Jan op 14 februari 1928 en liefdevol omringd door zijn dichte 
familie heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 11 juli 2025, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Nooit meer zal je door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant

getuigde van je zorgende hand.
Nu ging de hemeltuin voor je open.

†


