
Gilbert Durnez 
weduwnaar van Diana Staelen († 2018)

 

geboren in Merkem op 29 mei 1937 en zachtjes heengegaan 
in het WZC Zilvervogel in Woumen op 27 november 2025.

Lid van Okra en Samana Merkem 

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond de  
urne van Gilbert op donderdag 4 december 2025 om 10 u 00 

in de aula van Rouwcentrum Hessel in Houthulst, 
Jonkershovestraat 103b.  Daarna wordt de urne van Gilbert

bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats Ter Ruste.

Uw medeleven aan de familie kunt u na de dienst betuigen.

U kunt Gilbert t.e.m. dinsdag 2 december 2025 een 
laatste groet brengen in het rouwcentrum Hessel, 

Jonkershovestraat 103b in Houthulst  
telkens van 16 u 00 tot 18 u 30.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

 
Rouwadres: 
Rouwcentrum Hessel (p/a Dhr. Gilbert Durnez), 
Jonkershovestraat 103b, 8650 Houthulst

 
Gilbert blijft verder leven in de harten van

zijn levensgezellin: 
Jacqueline Demolder

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
†Christelle Durnez
	 Valerie, Nancy en Pascal
Erik en Christine Vandamme-Durnez
	 Dimitri en Virginie Beerlandt-Vandamme, Guillaume
	 Jordy en Larissa Vandamme-Muylle, Jayden
	 Joeri en Steffi Vandamme-Vandepoele, Matiz, Farah en Noah
†Johan Durnez
	 Bjorn Durnez, Milan
	 Davy Durnez
	 Vincent en Melissa Decomble-Durnez, Aaron en Ellie
	 Maarten Durnez
†Johan en Sabine Dedeyster-Durnez  - Rudy Ranson
	 Pedro en Tania Scheir-Dedeyster, Lowie en Arthur
	 Mario en Silke Dedeyster-Ceyfs, Quinn en Connor
Mario en Nadine Vandenbussche-Durnez
	 Kevin en Kimberly Impens-Depuydt, Vince en Félice
	 Daphné Depuydt en Joeri Tratsaert
	 Joost en Kelly Cordy-Vandenbussche, Freya
	 Vanity Vandenbussche
	

Delen mee in dit verlies:
zijn broers, zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 
verwant aan de families Durnez-Beekaert en Staelen-Deleu

Een bijzonder woord van dank aan:
zijn huisdokter Katrien Meyvaert
het personeel van het WZC Zilvervogel in Woumen

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Houthulst 051/70 24 25

Afscheid nemen is
met zachte vingers wat voorbij is 

dichtdoen en verpakken 
in de goede gedachten ter herinnering.

†


