
Eenvoudig en oprecht
vol goedheid was jouw leven.

Jouw edel hart
heeft ons zoveel gegeven.



Dit melden u diep bedroefd:

haar zoon:
Willy Elslander

haar broer, zussen, schoonbroers, neven en nichten:
†André Vandenberghe en †Marie-José Lessens
  Jacques Heekhout en †Christiane Vandenberghe
   kinderen en kleinkinderen
  Joseph Kinthaert en Marie-Thérèse Vandenberghe   
†Maurice Lesage en †Denise Lessens
  †Norbert Wouts en Marie-Rose Lesage
   kinderen en kleinkinderen

†Maurice Lessens

†Georges Morel en †Antoinette Lessens
  Luc Vanslembrouck en Patricia Morel
   en kinderen
  Mario Morel en Veronique Depuydt
  Kathleen Morel

haar metekind:
Mario Morel

haar neef:
†Maurice Thoor

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Lessens-Vandenberghe en Elslander-Demey

Een bijzonder woord van dank aan:
haar huisarts dokter Henri Lamiroy
de thuisverpleging van Caroline Lamoral 
allen die haar een bezoekje brachten en die haar een warm hart toedroegen

Rouwadres:
Rouwcentrum Hessel (p/a Mariette Lessens), Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper

lid van Samana en Adem-Tocht

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Mariette in de 
Sint-Catharinakerk in Zillebeke op vrijdag 26 april 2024 om 10 u 00.  

Daarna begeleiden wij Mariette naar haar laatste rustplaats in  
Zillebeke, waar ze opnieuw met Willy herenigd wordt.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

 

U kunt Mariette tot donderdag 25 april 2024 een laatste groet 
brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper 

en dit telkens van 15 u 00 tot 18 u 30. 

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

 

    

 

Met heel veel verdriet en een grote dankbaarheid gaan 
we samen afscheid nemen van

Mevrouw  Mariette Lessens 
weduwe van de heer Willy Elslander († 1955)

 

Geboren in Ieper op 22 augustus 1932 en omringd door haar  
zoon op 18 april 2024 in alle rust godvruchtig thuis overleden,

gesterkt door het Sacrament van de zieken. 

† Nooit vragend, nooit klagend
haar pijn in stilte dragend.

Haar handen hebben voor ons gewerkt, 
haar hart heeft voor ons geklopt.

Haar ogen hebben ons
tot het laatste moment gezocht.


